
Zondag 29 maart 2026, Vredebergkerk Oosterbeek, 6de zondag in de Veertigdagentijd. 

Voorganger: Irene Pluim, muziek: Marius de Boer, mmv Thomas op de viool 

Welkom  

Moment van stilte – Ontsteken van licht 

Lied: Licht dat ons aanstoot in de morgen (LB 601: 1.2) 

 

Bemoediging en groet:  

Voorganger: Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige 

Allen:            Die hemel en aarde maakte 

Voorganger: God die trouw blijft, voor altijd 

Allen:            Die ons en onze wereld vasthoudt met handen vol barmhartigheid 

 

Voorganger: Gegroet, jij, jij, wij allen 

Allen:             Met licht en liefde worden wij begroet 

Voorganger: Gods vrede en vriendschap gaan met ons mee  

Allen:             Wij openen ons hart, doe intrede in ons leven God. AMEN 

 

Gebed 

Lied: Als alles duister is (LB 598)/ Lied: Blijf met uw genade bij ons (LB 256) 

 

Aandacht voor de kinderen – Project van de Veertigdagentijd 

Lied: Wij reizen veertig dagen (m. LB 540) 

 
 

Wij zoeken en wij bidden 

om vrede voor elkaar. 

Want God is in ons midden, 

en maakt zijn toekomst waar. 



De kinderen en jongeren gaan met het Licht naar hun eigen ruimte 

 

De bijbel geopend:  

Lucas 23, 1-7, 13-25 

 

Overweging 

Lied:  Jij bent gezegend, een zegen ben jij (Helge Burggrabe) 

 

 

 

Gebeden met Lied: Meine Zeit in deinen Händen/ in jouw handen zijn mijn tijden 



 

 

Collecten (toelichting en rondgang) 

 

De kinderen komen terug in ons midden met hun Palmpasen stokken 

Lied: Dans en zing: hosanna voor de koning (LB 555) 

 

Slotwoord 

Lied: Alles wat over ons geschreven is (LB 556: 1.2.5) 

 

 

Zegen 

 


